
Beste mensen,

Op dit moment vieren de vrome Joden hun Loofhuttenfeest. Het is de tijd van de grote 
joodse (najaars)feesten. Al jarenlang besteedt de kerk de eerste zondag in oktober 
speciale aandacht aan onze speciale verbinding met het joodse volk en hun religie, waaruit 
het christendom is voortgekomen. Als het goed is klinkt dat iedere zondag door, maar 
soms dus wat extra.
We lezen zondag 1 oktober verder in het boekje Jona. Jona zit onder zijn eigen loofhutje 
(de wonderboom) te wachten op de ondergang van Nineve, maar God heeft een ander 
plan…  
Ik zelf mag uw voorganger zijn, Margriet Bussemaker begeleidt ons op het orgel.
 
Voor wie iets anders zoekt op de zondagmorgen, is misschien de bijeenkomst van Zin-in-
Zondag om 11.30 uur in de Jozefkerk te Assen een alternatief. Daar ontvangen we 
Annette Nobuntu Mul die spreekt over het thema Op soek naar Ubuntu.  
Ubuntu is een filosofie uit Afrika, die draait om toewijding in het geven en nemen, om het 
basale besef dat onze menselijkheid geworteld is in mede-menselijkheid.
Annette Nobuntu Mul is voorzitter van Stichting Ubuntu Nederland en Hoofddocent van de 
opleiding ‘Ubuntu, Leiderschap & Burgerschap’ aan de Internationale School voor 
Wijsbegeerte te Leusden. In haar lezing onderzoekt zij wat de essentie van Ubuntu is en 
wat het concreet in ons dagelijks leven kan betekenen. Annette is de partner van oud-
politicus Jan Terlouw (die ook aanwezig zal zijn).
 
Woensdag 4 oktober is er weer de maandelijkse ontmoetingsmiddag vanaf 14.30 uur in 
het Ontmoetingshuis.  
Ook op woendag 4 oktober om 19.30 uur organiseer ik een avond waar het boek De 
andere kant van de Muur, van de Palestijnse predikant Munther Isaac, wordt ingeleid. U 
kunt daar meer over lezen in het kerkblad of in de Activiteitenkrant (of op de website).  
Op dit moment is de aanmelding te bescheiden om de avond door te laten gaan, dus 
graag hoor ik of er nog meer belangstellenden zijn….
 
De volgende nieuwsbrieven ontvangt u van mijn collega Esther. Zij vervangt mij, indien 
nodig, van 5 – 15 oktober als ik afwezig ben vanwege vakantie.
 
Voor wie geïnteresseerd is in wat extra informatie over
De joodse wortels van het diaconaat | Protestantse Kerk in Nederland klik op de link.
 
Allen een goed weekend gewenst, en graag tot ziens,
 
met vriendelijke groet,
 
Bert Altena

https://protestantsekerk.nl/verdieping/de-joodse-wortels-van-het-diaconaat/?utm_source=sfmc&utm_term=&utm_content=366169&utm_id=63ac6808-d340-4a3c-9f2c-cea37064eddd&sfmc_activityid=d58bfdea-21f0-4ca7-9f4f-cd290068311d&utm_medium=email&sfmc_journey_id=63ac6808-d340-4a3c-9f2c-cea37064eddd&sfmc_journey_name=BNKP%20N500--902203&sfmc_activity_id=d58bfdea-21f0-4ca7-9f4f-cd290068311d&sfmc_activity_name=iNueswrbei%20frPtoseattnesK%20re%20k%20-%205estpmeeb%20r0232-%20D%20NYMACI&%20I%20tnreseesT%20L&sfmc_asset_id=366169&sfmc_channel=email

